
Wij ontvangen u graag in intieme
kring om onze krant 
‘De Kaffeegieter’ voor te stellen. 

Daarin brengen we nooit gehoorde,
ontroerende verhalen en portretten
van Ninovieters wiens stem zo luid niet
weerklinkt. Kleine verhalen van
grootse mensen die het gedurfd
hebben om de inkt te laten vloeien 
bij het neerpennen van hun verhaal.

“Als samenleving zijn we zo sterk als onze zwakste schakel en we mogen niet uit
het oog verliezen dat we allemaal mensen zijn. Uiteindelijk gaat het soms over
een stap opzij zetten om plaats te maken voor iedereen.” 

warmte, verhalen, muziek en koffie

Nocturne - 17/10/2024
18u tot 21u30     

cc  De Plomblom Ninove

Programma
opening met doorlopend
muziek (Folk en Lounge)
een woordje
Café Chantant met het
Fenikskoor

18u 

20u
20u30

Op 17 oktober, de internationale
dag van verzet tegen armoede en
sociale uitsluiting, nodigen de
partners van het 

Armoede Netwerk Ninove 
u graag uit om het positieve te
verbinden en samen te bouwen
aan onze stad.

Een avond om samen te genieten van
de foto-expo, live muziek, vuurkorven,
pompoensoep uit de Sociale Moestuin
en een drankje.



Wij zijn er immers van overtuigd dat we niet enkel
in dezelfde stad leven maar ook dat we veel normen,

waarden, verlangens en dromen met elkaar delen.

vzw De knoop droomt ervan om de stem van mensen in armoede luider te laten klinken via het beleid op de
verschillende levensdomeinen. Om samen structurele oplossingen te realiseren op vlak van wonen, werk,
cultuur en onderwijs. Alleen zo kunnen we komen tot een volwaardige participatie.

Het sociaal huis droomt van een stad vol kansen, waar elke
inwoner een menswaardig leven kan leiden en de sociale
dienstverlening krijgt waar men recht op heeft.

Autonoom wonen - Levenslust
droomt ervan om elke kwetsbare
jongere een kans te geven op eigen
benen te leren staan in deze
complexe maatschappij.

Habbekrats droomt ervan om alle kinderen en jongeren
projecten te kunnen aanbieden op basis van een
evenwichtige mix van ontmoeten, verwonderen en
verbinden.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen droomt van een
Vlaanderen waarin hoop en menselijkheid het
winnen van verdeeldheid en angst. Ze dromen
dat zij die hun land moeten ontvluchten, geen
extra hordes worden opgelegd en volledig mee
kunnen deelnemen aan onze samenleving. 

Eerstelijnszone Dender Zuid droomt ervan om armoede te bestrijden
en het welzijn van kwetsbare personen en gezinnen te verbeteren.

Om door samenwerking, bewustwording en het wegwerken van
drempels, een inclusieve gemeenschap te realiseren.

De opbouwwerkers van SAAMO dromen ervan dat we
elkaar meer dan alleen als stadsgenoot zien, maar ook
als partner.  Dat we samen uitsluiting aanpakken. 

Woonmaatschappij Dender-Zuid
droomt om met betaalbaar wonen
voor iedereen een dam te vormen
tegen armoede.

Wij slaan de handen in
elkaar om het positieve te
verbinden en te bouwen 
aan onze samenleving.

Home-Start droomt van meer vrijwilligers om
zoveel mogelijk gezinnen in Ninove te ondersteunen. 

Kind en Gezin droomt ervan dat elk kind
in Ninove kansrijk kan opgroeien.

Het CAW droomt van een voor
iedereen toegankelijke lokale
sociale hulp- en
dienstverlening en dat
onderbescherming verdwijnt. 

LIGO droomt van een warm Vlaanderen dat
bruggen bouwt tussen school en ouders, en
tussen Nederlandstalige en anderstalige
Vlamingen. 

Wij durven te dromen ...


